
Alle muren van jij  

Door: Meike Driesprong (15 j) 

maar voor ik  

was er jij  

jij met een mening  

jij met een beeld  

en wij die niet passen  

niet hetzelfde zijn als jij  

niet in dezelfde huid geboren  

en daarin altijd zullen zijn  

   

voor wij blijft het stil  

wij is er wel  

maar jij wilt me niet zien  

jij wilt me niet horen  

jij wilt me niet weten  

maar ik kan het voelen  

diep van binnen, een kleine steek  

een kleine steek in mijn borst  

een kleine drempel voor mijn dag  

jij stapelt zich op  

maar ik weet de weg eroverheen  

   

want wij gaan door met leven  

met alle moeite, met alle meningen  

wij gaan door met vechten  

tegen de muren van jij  

   

omdat wij die veranderen  

voor onszelf, aan onszelf  

wij zijn wij die vliegen  

over de muren van jij  

en ik ben ik die vliegt  

over de muren van mij  

   

 


