
Gedicht van Evalinde 

 

 

 

Ik ontwaak, de zon rijst aan de hemel.  

De bijen zoemen, de bloemen bloeien. 

Rijke geuren, kleurrijke tinten, eigenwijze paardenbloemen tussen de tegels. 

Maar ik, ik bloei niet. 

Dag na dag en nacht na nacht vraag ik me af, waarom ik niet zoals hen ben. 

Waarom de bijen niet naar mij toe komen, waarom zitten mijn emoties zo klem? 

Op een dag heerste een wind, ik liet hem me meenemen en dwarrelde rond als een kind. 

Vrij roekeloos, met de kudde ga ik mee. 

En ik val op de grond neer. 

Donker, geïsoleerd, alleen. 

Ik voel me leeg, tussen grond en steen. 

De winter komt ten eind, regen voedt de grond. 

Ik groei, ik leef, mijn perspectief staat achteraan. 

Ik ontwaak, de zon rijst aan de hemel. 

De bijen zoemen, de bloemen bloeien. 

Rijke geuren, kleurrijke tinten, eigenwijze paardenbloemen tussen de tegels. 

En ik, ik ben geen zaadje meer. 

Ik ben een lentebloem. 

 

Evalinde.  
 


